Wijkberichten maandag 8 januari 2024

Agenda: 14 januari tot 27 januari 2024

Zondag 14 januari Kerkdienst aanvang 9.25 uur. Voorganger Hr. Rob van Herwaarden
Maandag 15 januari Vergadering W.W.G.

Woensdag 17 december Koffieochtend van 10.00 — 12.00 uur

Zaterdag 20 januari Ontmoetingsochtend 10.00 — 12.00 uur (zie rubriek)

Zondag 21 januari Kerkdienst aanvang 9.25 uur. Voorganger: Hr. M. Lock

Woensdag 24 januari Koffieochtend van 10.00 - 12.00 uur.

Eredienst zondag 14 januari 2024
Deze zondag gaat voor Hr. Rob van Herwaarden. Geen onbekende bij ons.

Vergadering W.W.G.:

Maandag 15 januari a.s. wordt er weer een W.W.G.vergadering gehouden voor alle wijken achter de
Marathonweg en de buitenwijk. Deze vallen onder de ouderlingen Wim Poot en Hannie Baauw. Samen met
enkele trouwe medewerkers zullen we deze middag de wijken weer doornemen. De vergadering begint om
14.00 uur in de Rehobothkerk. Lenie de Boer-Keijzer

Ontmoetingsochtend zaterdag 20 januari

Dit weekend (vrijdag en zaterdag) kunt u terecht voor het brengen van oud papier van 9.00 — 11.30 uur.
Zaterdagochtend staat de koffie klaar met................ De boekenkast zetten we weer open. Vorige maand
hadden we de kerststukken /kaarten verkoop voor de wijkkas. De opbrengst was totaal € 345,00.

“Product van de maand” voor de Voedselbank zakken of blikken soep.

Het is elke keer weer een verrassing wat er nu weer gebracht is, voor de actie “product van de maand” voor
de Voedselbank. In december ruim 100 flacons doucheschuim. Waar voor hartelijk dank. Ook in 2024 gaat
de actie “Product van de maand” door. Zaterdag 20 of zondag 21 januari wordt het graag in ontvangst
genomen. Bent u niet in de gelegenheid om het te brengen, dan kunt u ook financieel de Voedselbank
steunen. Kijk daarvoor even de op website van de Voedselbank. ANBI — Voedselbank Vlaardingen. Arie
Noordhoek

Eredienst zondag 21 januari 2024
Voorganger Hr. M. Lock. 24 september ging hij ook bij ons voor.

In Memoriam Pietertje Verschoor

Op Eerste Kerstdag om circa 19.15 uur overleed Pietertje Verschoor in de Soenda op de leeftijd van 93 jaar.
Trouwe familieleden en Lenie de Boer van onze Rehoboth geloofsgemeenschap bezochten haar regelmatig.
In de familie heette ze ‘Tante Pie’ en die naam is vele malen gevallen tijdens de uitvaart op 4 januari op de
Olmendreef. Mevrouw Verschoor heeft als vrijgezelle tante in haar leven veel betekend voor familieleden.
Meerdere malen heeft ze kinderen van haar broers of zussen opgevangen als ziekte een gezond gezinsleven
tijdelijk niet mogelijk maakte. Ook met de kleinkinderen van broers en zussen had ze een goede band. Deze
verdienste werd tijdens de uitvaart uitgebreid geroemd door de aanwezige familieleden. Door de sterke
gehechtheid van de familie aan ‘tante Pie’ viel het afscheid zwaar. Boven de kaart van het overlijden had de
familie woorden gezet uit Psalm 71. ‘Bij U, o Here, schuil ik, wees mij een rots waarin ik kan wonen’. Uit
gesprekken met familie bleek dat tante Pie voor veel mensen een ‘schuilplaats’ geweest was. Meerdere
familieleden keken dankbaar terug op die mogelijkheid om te schuilen. Zelf schuilde mevrouw Verschoor bij
God en zo kon ze zelf een schuilplaats zijn voor anderen. Nu hun tante er niet meer was voelden de
familieleden het gemis van een schuilplaats. Naarmate mevrouw Verschoor ouder werd kreeg ze meer




moeite met zelfstandig wonen. Haar hele leven had ze zelfstandig gewoond, in en buiten Vlaardingen. Bij
het klimmen der jaren voelde ze het verlangen om terug te komen naar Vlaardingen. Ze had veel contact
met een broer en een zus die ook in Vlaardingen woonden. Maar uiteindelijk moest ze toch onderdak
vinden in zorgcomplex Soenda. Daar verslechterde haar toestand. Communiceren met haar werd steeds
moeilijker. Maar de familieleden die een speciale band met haar hadden konden voelen aan de kleine
reacties tijdens de bezoeken dat er téch contact was. Op Eerste Kerstdag ‘s avonds sliep tante Pie rustig in
in haar eigen schuilplaats in de Soenda, alleen. Haar nagedachtenis is voor de familie een grote zegen

Verantwoording Wijkdiaconie december 2023

In december hebben we weer mooie bedragen ontvangen voor de Wijkdiaconie. Tijdens de gezellige
adventsviering is er gecollecteerd voor de onkosten en ik heb ook nog 2 giften via de bank ontvangen. Alles
bij elkaar was het € 570,20. Het koffie drinken op de woensdagochtend is een gezellige bijeenkomst. Daar
staat een potje voor een vrijwillige gift, Jaap leegt regelmatig het potje en over de maanden november en
december zat er in totaal € 223,95 En er zijn ook nog de bekende giften voor de algemene kas en voor de
bloemengroet. Voor de algemene kas zijn de volgende giften binnengekomen: contant: € 10,00 vi Joke de
Zwart en € 40,00 via Hannie Baauw. Via de bank: €50,00, € 200,00 en via de centrale diaconie, € 50,00.
Voor de bloemengroet, heb ik contant ontvangen: € 20,00 via Jaap Kleijwegt en € 30,00 vi Hannie Baauw.
Op de bankrekening heb ik de volgende bedragen ontvangen: €5,00, €10,00 en € 10,00 (via de wijkkas), en
een bedrag €50,00 In de bloemenbussen zat een bedrag van € 37,50. Als laatste wil ik alle gevers en
geefsters bedanken voor de financiéle bijdrage in het afgelopen jaar. Door uw gift kan de diaconie hun werk
doen. Met een hartelijke groet Arie Noordhoek, penningmeester

Rek.nr.: NL16 INGB 0003 5314 05 t.n.v. Wijkdiaconie Centrum West

Verantwoording Wijkkas december 2023

Allereerst wil ik U allen een goed en gezond 2024 toewensen. In de maand december werden de volgende
bedragen ontvangen. De opbrengst van de offerblokken in de maand december bedroeg € 21,55.
Rechtstreeks op de bankrekening werd een gift ontvangen van € 20, waarvan de helft is bestemd voor de
bloemenpot van de wijkkas diaconie. Via de centrale administratie PGV werd een gift ontvangen van € 70.
Via Wim Poot werd een gift ontvangen van € 20. De opbrengst van de verkoop van kerststukjes door Mary
Poot en haar dochter Linda, bedroeg het mooie bedrag van € 305! De verkoop van kerstkaarten leverde een
bedrag op van € 40. Ons aandeel in de opbrengst van het oud papier van de maand november bedroeg €
35,43 (1,07 ton). De eerstvolgende mogelijkheid om uw oud papier in te leveren is in het weekend van 19
en 20 januari aanstaande. Graag wil ik iedereen van harte uitnodigen en aanmoedigen om het oud papier
te blijven inleveren. Ook kunt u kleding e.d. inleveren voor Dorcas. Alle gevers, Mary en Linda en de
medewerkers van het oud papier heel veel dank. Paul Faas Penningmeester Wijkkas.

Zwerven door de Westwijk. Avonturen van een pastor.

‘Ik zal jou nooit meer vergeten’



Ineens stond Allen weer voor me in de Westwijk. Een tijd geleden kwamen deze Afrikaanse man en ik
elkaar regelmatig tegen en dan spraken we elkaar. Inmiddels is hij verhuisd en woont ergens anders. Een
tijdlang ging het erg slecht met hem. Hij vermagerde behoorlijk en sprak weinig, zat stilletjes in een hoekje.
Ik vroeg me toen af wat er toch aan de hand kon zijn. Hij liet niet weten wat er nou echt was met hem. Op
zeker moment zag hij er zo slecht uit dat ik me ernstig zorgen ging maken over hem. Hij was altijd gezellig,
spraakzaam en leuk in de omgang. Maar op dat moment was al die joie de vivre helemaal weg. Een magere
en sombere en eenzame man. Hoe ik ook peuterde aan hem, hij liet niks los. Tot hij ineens zei dat hij
heimwee had, heimwee naar zijn kinderen. Heel langzaam ging hij erover praten. Hij was letterlijk ziek van
heimwee geworden. En daarbij had hij ook geldzorgen. Dat sloopt mensen en levert gezondheidsschade op.
De huisartsen zijn daar inmiddels ook achter en het onderwerp wordt besproken in de praktijken. Ik
herinner me dat ik Allen een keer geholpen had met geld. Hij moest een rekening betalen en dat kon alleen
maar digitaal en daar had hij helemaal geen verstand van. Ik heb die nota toen van mijn bankrekening
betaald. En ik was ook eigenlijk vergeten dat ik dat gedaan had. Tot hij een week daarna naar mij toekwam
en me meenam naar een flappentap en mij het voorgeschoten geld wilde teruggeven. Toen heb ik de helft
daarvan van hem aangenomen en de rest aan hem geschonken. Nu stond hij ineens op een middag in de
Westwijk. Hij zag er weer gezond uit, zat netjes in de kleren en was weer gezellig als vanouds. We
begroetten elkaar hartelijk. Ineens zei hij tegen mij: ‘Weet je nog? Jij hebt mij geholpen met geldzaken. lk
zal jou nooit vergeten’. En hij roerde verder in een kopje koffie met suiker. Even later vroeg ik hem hoe het
met hem ging en ik zei dat hij eruit zag als een heer. Hij vertelde dat hij een baan had in een andere plaats.
Hij vertelde dat hij daar was gaan wonen en dat hij om die reden niet vaak meer in de Westwijk kwam.
Toen ik vroeg aan hem ’Uit welk land kom je eigenlijk’zei hij :’Ethiopié€’. ‘ Ik ben de zoon van een dominee.
Hij sloeg altijd mijn moeder en ook mij. Ik heb nog altijd een plek op mijn hoofd’ En hij begon meteen te
vertellen hoe het leven in Ethiopié momenteel is 'Ze komen, schieten iedereen dood, steken alles in de
brand en ze gaan weer weg. Boko Haram, Isis, Al Qaeda, de Moedjahedien. Ze hebben in ons huis een
brandbom naar binnen gegooid toen ik daar nog woonde. Mijn vader was verbrand op zijn rug en moest in
het ziekenhuis liggen lange tijd. Ik krijg tranen in mijn ogen’, zei hij en hij liep snikkend weg in zijn mooie
pak om zijn ogen te drogen. Toen ik later naar huis fietste kwam ineens de associatie bij me op dat Allen de
tranen van God huilde. ‘Dat waren de tranen van God’, ging door me heen. Ik moest bijna zelf huilen.

Bart Starreveld, pastor Rehobothkerk

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West

06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur

Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit
telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan
gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om
een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van
Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoon
nummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen
telefonische hulpdienst.




